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Het is op zichzelf verheugend dat de aandacht voor Spurge-
on (1834-1892), de prins der predikers, kennelijk blijft
voortduren. Regelmatig verschijnen er geschriften van deze
bijzondere prediker. Er is blijkbaar nog steeds belangstel-
ling voor zijn werken.

Dit keurig uitgegeven boekje bevat 49 overdenkingen over
Advent en Kerst. De titel van deze uitgave Komt, laten wij
aanbidden geeft dit duidelijk aan. Ook hierin spreekt hij
zijn hoorders op een indringende wijze aan. Hij was een
prediker van Wet en Evangelie, van zonde en genade. De
meditaties zijn geselecteerd uit de vele geschriften die
Spurgeon heeft nagelaten. De keuzes zijn gevallen uit de
Bijbelboeken Genesis en Micha (O.T.) en Mattheiis en Lucas
(N.T.). Over sommige teksten wordt een enkele meditatie
geschreven, aan andere teksten wordt uitvoerig, soms wel
zeven maal aandacht gegeven.

Op een heldere manier laat Spurgeon Bijbels licht schijnen
op de boodschap van Advent en Kerst. Verrassend laat hij
steeds de schatten van het Evangelie zien. Steeds klinkt ook
de oproep tot arme zondaren om hun heil in Christus te
zoeken.

Het boek begint met De eerste Evangelieprediking n.a.v. Ge-
nesis 3 : 15: ‘Dit is de eerste Evangelieprediking die op aar-
de werd gehouden. Het was een gedenkwaardige predi-
king, uitgesproken door Jehova Zelf. Het gehoor bestond uit
het ganse menselijke geslacht en de vorst der duisternis.
Die prediking is onze ernstige aandacht waard. De vrouw
was nog niet veroordeeld om met smart kinderen te baren.
De man was nog niet veroordeeld om zwaar, afmattend
werk te doen. Over de aarde was nog niet de vloek van door-
nen en distelen uitgesproken...” Het is een fraaie uitgave. Bij
een tweede druk zou een inhoudsopgave welkom zijn.
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